Zin in een wandeling met bijzondere verhalen onderweg?
Het Bankje sleept je mee in intieme, bizarre, aangrijpende dialogen.
Misschien speelden ze zich wel af op de plek waar je zit?

De wandeling is 2,6 km. Officiéle startpunt is op het Kerkplein in
Vlamertinge, al kan je instappen waar je wenst.

Scan de QR-code op de bank en geniet van het verhaal.
Veel plezier!
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De wederopstanding van de pinguin
Vicky De Bruyn

We worden geboren, we leven een tijdje en dan gaan we dood.
Punt. Tenzij je zou kunnen terugkeren als een pinguin? En hoe pikt
een pinguin nadien zelf de draad weer op? Misschien is onze cyclus
pas echt ten einde als we onze doctorsgraad in de levenskunst
hebben behaald.

G Daten-op-een-bankje

Rob Boudestein

Daten in de anderhalve meter-maatschappij is niet evident te
noemen. Als je wanhopig op zoek bent naar de partner van je leven
moet je wel inventief zijn. Maar misschien kan het ook heel gewoon
en gezellig ouderwets... op een bankje.

Het leven zoals het leven is
Luc Vierendeels

Is dit het leven zoals het is? In ieder geval zou dat van Ellenore en
Oscar zo kunnen verlopen zijn. Een levenscyclus zoals er zovelen
zijn, met ups en downs en met lief en leed. Zoals altijd ook met één
helder gegeven; voor je het goed en wel beseft, heeft de tijd het
leven ingehaald.

Het schild van de keve
Nick De Weerdt

Lars en Amber delen een fles rode wijn terwijl ze naar de
zonsondergang kijken. Zijn het de krijsende meeuwen die haar
tot een lugubere bekentenis uit haar jeugd dwingen? Wat als we
allemaal de dierlijkheid in onszelf wat meer boven lieten komen?

Ver van huis
Sara De Lodder

Ver weg, ver van het zomerkamp en de kampleiding. Op fenomenale
afstand van vrienden en de bewoonde wereld. Op avontuur door

de eenzaamheid en onherbergzaamheid van het heelal. Realiteit of
fictie? In een vingerknip kan elke fantasie reéel worden.

Kaas
Leen Antheunis

De één wil gezond, de ander authentiek, een derde biologisch, een
vierde exotisch en een vijfde eet helemaal niet. Sanne heeft er geen
enkele boodschap aan want je kan kaas misschien wel heel erg saai
vinden, het is en blijft gewoon lekker, snel en gemakkelijk.

Prudente mensen
Wim De Vos

Als een voorzichtig en redelijk persoon beheren prudente mensen
hun financién maar zijn we niet allemaal vatbaar voor de spanning
van het gokken? Of Jeanne het nu wil of niet, het advies van haar
zoon brengt haar in een niet te stoppen roes en verdringt al haar
vervelende gedachten.

Niet alleen
Lisa Hilte

Een verhaal over een oude man en zijn buurjongetje die op het
eerste gezicht weinig met elkaar delen. Over inline skaten en
horrorfilms. Over voluit leven en het accepteren van de dood. Over
de (on)verenigbaarheid ervan.

Het Huwelijk
Sofie Verhesen

Als bij toeval komt een man terecht op de herinneringsbank voor
Suzy en raakt hij in gesprek met degene die jarenlang lief en leed
met haar deelde. Hoe mooi kan het lot zijn. Hoewel... het verhaal
achter die herinnering had hij eigenlijk liever niet willen weten.

Mieke hou u vast
Griet Lemmens

Een moeder kan je meer dan eens verliezen. Dementie is zachtjes,
beetje bij beetje afscheid nemen. Het rouwproces start al lang voor
het definitieve afscheid. Zorg en genegenheid dringen door en wat je
voor elkaar betekent, kan zelfs zo'n ziekte niet ongedaan maken.
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