
Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge

QR

Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp

Achter 
de kerk

1

Morgen een bruisende ontmoetingsplek?

Een droom…
Ik passeer elke zondag langs de kerk 
om naar de Chiro te gaan. Gelukkig is 
ons lokaal beetje verder gelegen zodat 
we wel in de bossen kunnen ravotten en 
door het slijk kruipen. Mijn mama vindt 
dat niet altijd plezant, maar papa zegt 
altijd ‘laat die kinderen maar eens goed 
vuil worden, daar dienen speelkleren 

voor’. Ik zou het wel fijn vinden als 
onze speelruimte iets groter zou 
zijn. Kunnen we geen bos planten 
op de parking en het ander deel 
gebruiken voor onze toekomstige, 
legendarische Chiro-feestjes?!’



Vuile
Beek

Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen dit uitzicht behouden?

Een droom…
‘Soms wou ik dat hier nog eens voor het 
eerst kon komen. Na een tijdje verliest 
ge de verwondering over het landschap 
en voelt alles vanzelfsprekend. Het is 
zo’n fijne en rustgevende plek die me 
doet denken aan vroeger. Waarschijnlijk 
zouden we het pas missen als het er 

niet meer was. Mijn droom is niet 
ambitieus: gewoon dat ik hier nog 
vaak mag komen, en dat ik het 
telkens weer mag ervaren als een 
eerste bezoek.’



Oud
Stations-
gebouw

Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen hier elkaar ontmoeten?

Een droom…
‘Weet je nog vroeger toen wij hier 
gewoon de trein konden nemen? Zo 
handig en we waren meteen in Ieper of 
Poperinge. Vandaag is dat allemaal niet 
meer nodig, zelfs met mijn elektrische 
fiets ben ik snel in ‘t stad! Ik vind het wel 

fijn dat zo’n oud station nieuw leven 
krijgt! Alleen jammer van dit plein, 
een boompje hier en daar zou toch 
al niet misstaan hé, vindt ge niet?’



‘Verloren’
Kwadrant

Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen laarzen meebrengen?

Een droom…
‘Dit hele veld ligt er wat verloren bij, hier 
is niet echt iets te zien of doen. Waarom 
gebruiken we het niet om water op te 
vangen? Ik heb altijd gedroomd van 
naast het Zwin te wonen, en oké, met 
die treinen die hier door rijden gaat het 
toch niet helemaal hetzelfde zijn, maar 

een paar watervogels is al een goed 
begin. En zo’n overstroming af en 
toe, dat hoeft niet te betekenen 
dat het veld voor de rest niet meer 
gebruikt kan worden. Zijn koeien 
niet waterdicht?



Wintershove/ 
De Vlam

Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen openhekkendag?

Een droom…
‘Mijn kleinzoon zit hiertegenover op ‘t 
school. Als ze pauze hebben, dan ga ik 
naar de tuin om eens door het hek te 
kijken hoe de mannen aan ‘t spelen zijn. 
Mijn kleinzoon komt dan altijd efkes 
dag zeggen, “precies de dierentuin” zei 
hij eens, ja, met die hekken he. Nu is 

het moeilijk natuurlijk, met die hele 
gezondheidstoestand, maar als we 
terug mogen knuffelen dan klim ik 
elke pauze over het hek.’



Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen een extra invulling?

Een droom…
‘Ik vind het zo cool dat onze sportclub 
zo dichtbij is. Ik kan hier gewoon voor 
elke training en match samen met mijn 
vrienden naartoe fietsen. Ik droom er 
stiekem van om met onze club eens 
Belgisch kampioen te worden. Hoe zalig 
zou dit zijn: ‘...EN HET IS AFGELOPEN! 
KSK VLAMERTINGE WINT DE BEKER 
VAN BELGIË!’ We hebben dan wel nog 

een paar extra trainingen nodig! 
En mogen ons vooral niet laten 
afleiden door de turnkring hier 
in de zaal (gniffelt). Allez, ik wil 
eigenlijk gewoon nog lang hier 
komen sjotten en later beetje blijven 
hangen in de kantine, zoals m’n 
broer!’



Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp
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Morgen een nieuwe invulling?

Een droom…
‘Als ik later dood ben, dan wil ik dat 
er een grote perenboom op mijn graf 
groeit. De vogels en de eekhoorns en 
de muizen kunnen dan mijn peren 
komen pikken, en de mensen die 
voorbij wandelen zullen ze plukken en 
er perentaart met slagroom van maken. 

Allez, een appelboom of een den 
is ook goed hoor, ik wil gewoon na 
mijn dood het dorp blijven kleuren. 
‘t is maar dat ik zelf zo graag peren 
eet.’



Eerst even dromen om dan te kunnen bouwen 
aan de toekomst van ons dorp? Dat doen we nu,
samen met alle Vlamertingenaren, want jullie 
kennen je dorp als de beste. Dit is een oproep  
naar jouw ideeën, laat dus zeker van je horen!

Meer info op ieper.be/
droom-jouw-Vlamertinge
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Droom jouw
Vlamertinge

Droom en denk mee over 
de toekomst van ons dorp

Hoeve
De Kerkure
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Morgen een levendige co-housing?

Een droom…
Zo’n hoeve dichtbij de Kerk, da’s toch 
speciaal hé? Wanneer het later te koop 
staat, zou ik hier graag met een aantal 
vrienden komen wonen. Dan hoeven 
we niet per se naar Ieper te trekken om 
geschikte woningen voor ons allemaal 
te vinden. Het zou ons de kans geven 
in het groen, dichtbij onze familie en 
op een moderne manier te wonen. Hoe 

fantastisch zou dat zijn? Pas op, ik 
vind dit een mooi gebouw hé! We 
zouden het met z’n allen kunnen 
verbouwen, zodat we wel voldoen 
aan alle nieuwe normen zonder het 
karakter van de hoeve te verliezen. 
Enfin, we zullen eerst nog wat 
moeten sparen, maar dromen mag 
altijd hé?’


